Reizen langs de sterrenweg,

een wonderli

grillige reis

‘In de Middeleeuwen werd de pelgrimsweg naar
Santiago gezien als een aardse weerspiegeling van
de hemelse Melkweg. Alles was immers verbonden
met alles. Op de camino hebben wij, als pelgrim

en als herbergier, deze verbinding met anderen

en het andere diep ervaren. Tegelijk zijn wij onze
eigen weg gegaan. De buitengewone wereld van de
camino nodigt uit om vrij én verbonden te zijn.’

Ik was benieuwd of dit intro recht doet aan de
inhoud van dit boek. Ik kreeg een breed palet van
ervaringen, gedachtegangen, twijfels, beslissingen
en vergelijkingen voorgeschoteld. Mooi op een
rijtje met steeds de vragen: zijn we wel goed bezig?
De subtitel luidt ‘vrij en verbonden'. Pelgrimeren
gaat, volgens de schrijvers, niet alleen om ‘je eigen
weg gaan’, maar ook om je verantwoordelijkheid
nemen in relatie tot anderen en het andere. Ze
gebruiken daarbij hun eigen herberg als metafoor
voor de wereld.

Mooie levensvragen worden op een eigen en mee-
slepende wijze beschreven. Ook hun twijfels om
met de herbergen door te gaan, omdat mooie en
gewenste activiteiten als routine worden beleefd
en zodoende als een last ervaren.

De manier waarop ze hun twijfels tonen, is indruk-
wekkend. Arno zocht zijn balans in zijn hutje in
de bergen en kwam dan weer vol energie en met
nieuwe ideeén terug. De herberg bleef intussen
draaien op de inzet van Huberta en de vele vrijwil-
ligers. Ze vergelijken het herbergier-zijn met een
stilstaande camino, omdat ook het herbergier-zijn
een pelgrimstocht is, al maken zij die ter plaatse.
De ommezwaai van een drukke herberg aan de
weg van de sterren naar een plek waar ze veel
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minder pelgrims zouden gaan herbergen, gaf
hen rust en de mogelijkheid hun talenten aan te
scherpen. Op zich een mooie plek om antwoord te
vinden op hun belangrijkste vraag: zouden ze het
anders hebben gewild? Hun antwoord is ontegen-
zeggelijk een vette ‘nee’.

Het intro doet inderdaad recht aan de inhoud van
dit boeiende boek met inzichten die je wellicht
zullen inspireren om sowieso datgene te doen
wat bij jou past. ‘Leef je droom’, aldus Huberta en
Arno.

Dit boek is een echte aanrader. Vooral voor
degenen die in hun herbergen hebben vertoefd,
maar ook voor iedereen die zich verbonden voelt
met het pelgrimeren. ®



